
Fais comme l'oiseau par Michel 
Fugain 
 
Refrein 
Fais comme l'oiseau 
Ça vit d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau 
D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau 
Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller 
plus haut 
 
1) 
Mais je suis seul dans l'univers 
J'ai peur du ciel et de l'hiver 
J'ai peur des fous et de la guerre 
J'ai peur du temps qui passe, dis 
Comment peut on vivre aujourd'hui 
Dans la fureur et dans le bruit 
Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu 
 
Refrein 
 
2) 
Mais l'amour dont on m'a parlé 
Cet amour que l'on m'a chanté 
Ce sauveur de l'humanité 
Je n'en vois pas la trace, dis 
Comment peut on vivre sans lui ? 
Sous quelle étoile, dans quel pays ? 
Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu 
 
Refrein 
 
3) 
Mais j'en ai marre d'être roulé 
Par des marchands de liberté 
Et d'écouter se lamenter 
Ma gueule dans la glace, dis 
Est-ce que je dois montrer les dents ? 
Est-ce que je dois baisser les bras ? 
Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu 
 
Refrein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Doen als een vogel 
Hij leeft van frisse lucht en schoon water, een 
vogel 
Van ‘n beetje jacht en vissen, een vogel 
Maar niets belet de vogel, om hoger te gaan 
 
 
1) 
Maar ik ben alleen in het heelal 
Ik vrees de hemel en de winter 
Ik ben bang van gekken en oorlog 
Ik vrees het verstrijken van de tijd. Zeg me: 
Hoe kunnen wij vandaag leven 
In de woede en het lawaai 
Ik weet het niet, ik weet het niet meer, ik ben 
de weg kwijt 
 
 
2) 
Maar de liefde waarover mij werd verteld 
Deze liefde waarvan mij werd gezongen 
Deze redder van de mensheid 
Ik zie er geen spoor van. Zeg me: 
Hoe kan men leven zonder hem? 
Onder welke ster, in welk land? 
Ik geloof het niet, ik geloof het niet meer, ik 
ben de weg kwijt  
 
3) 
Maar ik ben het zat om bedrogen te worden 
Door handelaren van de vrijheid 
En te luisteren naar klaagzang 
Mijn gezicht in het ijs. Zeg me: 
Moet ik hen mijn tanden laten zien? 
Moet ik opgeven? 
Ik weet het niet, ik weet het niet, ik ben de 
weg kwijt 


